
 

 

 

 
REISVERSLAG Gouds Randje   

27 Juni – 5 Juli 2025 
 
 

 

         
 

                                          



 

 

 

             We logeren in Landal Reeuwijk. We zijn met zes    
                  deelnemers en twee begeleiders. 
 

                                    

             JAN                                                   BEN                                      ELLEN             
   

                                        

            HANS                           CONNIE                      MATTHIJS              

  

                                                             

                                    GERDA                                    BERT 



 

 

 

                                 
 
 

                              

     
 We melden ons in de namiddag op 27 juni bij de receptie en worden 
verwelkomd door Bollo die we natuurlijk meteen mogen knuffelen. 
 

                  



 

 

 

         

                                            
 

We zijn blij dat we er zijn: de kamers worden verdeeld met 
een heren- en dameskant met eigen badkamer en toilet.  

Na het eten leren we elkaar kennen met onze 
eigenaardigheden, gaan kleuren en relaxen en kletsen na om 

daarna op tijd naar bed te gaan. 

        

                                     



 

 

 

   

 
 

 
Op zaterdag 28 juni gaan we naar de kaasboerderij in 
Reeuwijk waar we een moederhond met 10 puppies 

aantreffen, we mogen in de stal de kalfjes aaien en krijgen 
uitleg over de activiteiten van de boer met zijn helpers. 

 

    
 
 



 

 

 

 

          
 

                                    

  
En we kopen de eieren bij de kinderen van de boer. 

                



 

 

 

In de middag doen we rustig aan genieten van ons huisje met een 
rustgevend uitzicht. Gerda maakt met Connie en Jan een 

wandelingetje, Bert gaat met Matthijs naar het zwembad van het 
park en laat hem balletje poepen. Bert regelt het koffiedrinken in 

Haastrecht.   
         

     
 

                 
 
 

                         



 

 

 

              
                                               

Op zondag 29 juni nemen we koffie met gebak bij Hotel Restaurant 
“over de brug” waar we bootjes kunnen kijken. Daarna gaan we erop 

uit om kaarten te kopen. Daarvoor moeten we naar Gouda en 
parkeren we bij de Jumbo bij de buitenring waardoor we wel een 

stuk naar het centrum moeten lopen. 
                                              

                                            

Bert haalt de bus op omdat de terugweg te ver is maar hij verdwaalt. 
Wij wachten een uur waardoor iedereen moet plassen en dat kost 

ons zelfs de prijs van een koek want plassen mag niet overal. 

                                            



 

 

 

   
 

Gerda gaat met de bus naar het museum  van de oude ambachten in Reeuwijk 
waar Jan graag naar toe wil en de anderen blijven huis om te chillen. 

 

       
 

                         



 

 

 

      
 

Zondagavond tijd voor de aan huis bezorgde ongezonde snack met 
gezonde salade. 

                   
 

Connie maakt met hulp van Gerda de hele puzzel af en Bert leert 
Matthijs een kaartspel. 

 

         



 

 

 

               
       

Op maandag 30 juni gaan we naar de kinderboerderij de Goudse 
Hofstede, iedereen vindt dieren heel leuk en we vonden deze locatie 

in Waddinxveen.      
          

              
 

Ben mag van zijn vader op ijs trakteren en trots dat hij is, heel leuk. 
 

     



 

 

 

 

 
 

In de avond gaan we op het terrein van het park pizza eten en ze 
smaken heerlijk. 

      
We oefenen nog even het instappen in de boot want we gaan morgen varen. 

                                                 



 

 

 

 
 

Op dinsdag 1 juli gaan we varen met een fluisterboot op de 
Reeuwijkse plassen, het is bloedheet. De verwachting van de warmte 
is wel 36 graden. We tooien ons met petten en handdoeken en gaan 

het toch proberen. We gaan wel iets vroeger op de dag. 
 

 
 

Het instappen lukt prima maar we moeten nog even oefenen 
met varen, daarna verloopt alles gladjes. Onze buren varen ook mee 

en we genieten volop. 
 



 

 

 

 

 
 

 

             
 

                               



 

 

 

       

In de middag genieten wij van het uitzicht op onze vlonder en van de 

diverse pluimage en natuurlijk een lekker drankje. 

                                    
 

Op woensdag 2 juli wordt het iets minder warm en we besluiten naar  
Avifauna te gaan in Alphen aan de Rijn. Er zijn niet alleen vogels maar 

ook andere dieren. 
 

            



 

 

 

                             
     

We zien het voederen van verschillende dieren en krijgen uitleg bij de 
apensoorten. 

 
 

  



 

 

 

         
 
 
 
 

         
 
 
 
 

 
 



 

 

 

       
 

           

Voor het eten wordt er toch nog even gezwommen, Bert gaat mee en 
het gaat prima 

 

                                                        
 

Zijn de kaarten waar we zoveel moeite voor hebben gedaan wel 
aangekomen? 



 

 

 

                       

 
Matthijs wil graag koken en met behulp van Bert worden het 

appel-rozijnen pannenkoeken, heerlijk. 
 

   



 

 

 

       
 

                                      

Dan is het alweer donderdag 3 juli de laatste dag en we gaan naar de 
kaasmarkt in Gouda. We parkeren dichtbij de markt in de 

parkeergarage zodat we Bert niet kwijtraken. 
 

          



 

 

 

       
 

Het is niet te druk op de kaasmarkt en we kunnen aan alles 
meedoen, wegen in de Waag, handje klap met de kaasboer, 

de koe melken en natuurlijk ook proeven. 
 

      
 



 

 

 

             
 

               
 

 

 



 

 

 

We doen een terrasje met koffie en de taart ontbreekt niet. 
Thuis worden we door Ellen verrast met een heerlijk Italiaans 

ijsje. 
 

     
 
 

                  

 

Ons laatste uitje is dineren bij de Beren in Gouda waar we 
prima saté krijgen geserveerd. 

 
 

           



 

 

 

     

Aan alles komt een eind maar niet voordat we de week 
afsluiten met een bonte avond met muziek. Het was een erg 

tropische week waarvan we met z’n allen erg hebben 
genoten. 

Tot de volgende vakantie!!! 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
 

              



 

 

 

 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


